
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden voor de 

maand maart. In deze nieuwsbrief leest u alles over de evenementen die we 

organiseren en andere nieuwtjes die we u niet willen onthouden. Kijk voor meer 

informatie over de Historische Vereniging Oud Leiden op onze 

website: www.oudleiden.nl.  
 

  

 

 

 

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden 

April 2024 

 

Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u nog geen lid van de Historische Vereniging Oud 

Leiden? Voor 27,50 euro per jaar geniet u van de vele voordelen die het lidmaatschap u 

biedt en steunt u ons in ons streven om de kennis van de geschiedenis van Leiden te 

bevorderen en het Leidse culturele erfgoed te beschermen. 

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier. 

 

 

Teksten (max 400 woorden) en foto's voor de nieuwsbrief van mei mogen tot 

maandag 22 april worden aangeleverd op het adres van de redactie. 

 

 

http://www.oudleiden.nl/home
https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden
mailto:promotie@oudleiden.nl


 

AGENDA 

  

25 april 

Fredericus, Odulfus en Chris Lebeau. De Oudkatholieke kerk aan de Cronesteinkade. 

Lezing door Claudia Thunnissen. 

Oudkatholieke parochie, Cronesteinkade 2 

Kerk open om 19.30 uur 

 

28 april 

Dirk van Eck-lezing  

Lokhorstkerk in Leiden 

Inloop vanaf 14.00 uur. Tot uiterlijk 16.30 uur 

 

 

Controleert u voor het actuele nieuws over aanvangstijdstip en zaal altijd van 

tevoren de website 

 

 

 



 

Wandelexcursie Tuinstad-Staalwijk zondagmiddag, 21 april. 

 

De Tuinstad-Staalwijk is een leuke en gevarieerde wijk net buiten de singels, waar 

voor mensen met een historische belangstelling veel te zien is. En dat kan binnenkort 

in Oud Leiden-verband: op zondagmiddag 21 april organiseren wij een wandeling 

door de Tuinstad-Staalwijk, met als gidsen stadshistoricus Cor Smit en 

architectuurhistoricus Han Timmer. 

 

Op de HVOL-website leest u hierover meer.  

 

Fredericus, Odulfus en Chris Lebeau. De Oudkatholieke kerk aan de 

Cronesteinkade 

Lezing door Claudia Thunnissen 

Oudkatholieke parochie, Cronesteinkade 2 

Donderdag 25 april, 20.00 uur; kerk open om 19.30 uur 

  

Wegens groot succes zal de lezing van Claudia Thunnissen in de 

Oudkatholieke kerk over de kunstenaar Chris Lebau herhaald worden. U dient 

zich voor deze lezing van tevoren aan te melden. Er is geen koffie/thee vooraf. 

  

Tijdens de bouw van de kerk in de winter van 1925-1926 besloot het 

kerkbestuur van de Oudkatholieke parochie van de HH. Fredericus en Odulfus, 

hoek Cronesteinkade/ Zoeterwoudsesingel, op de vele witte muurvlakken 

decoraties te laten aanbrengen. Op advies van Bernard Buurman, de architect 

van de kerk, werd kunstenaar Chris Lebeau aangetrokken. Dat was een 

opmerkelijke keuze, want Lebeau, die zichzelf een ‘religieuze anarcho-

communist’ noemde, was fel gekant tegen het christelijk geloof. Maar het 

kerkbestuur dat tijdens het voorgesprek onder de indruk was geraakt van zijn 

persoonlijkheid, zijn levenshouding en levenswijze, heeft hem de opdracht toch 

gegeven. Ook accepteerde het zijn wens om geheel vrijgelaten te worden in de 

uitvoering van zijn werk. 

De schilderingen zijn zonder voorstudies rechtstreeks op de gepleisterde muren 

aangebracht in de zogenaamde Keimse waterglasschildertechniek, een nieuw 

procedé. Lebeau koos voor deze techniek, die een grote technische 

bedrevenheid vereist, vanwege de duurzaamheid in een vochtig klimaat. Het 

decoratieprogramma is door hemzelf bedacht. Daarbij heeft hij de grote 

https://www.oudleiden.nl/component/jevents/278/wandeling-tuinstad-%20staalwijk?Itemid=208


 

christelijke thema’s op eigenzinnige wijze geïnterpreteerd. 

Na voltooiing lokte de beschildering kritiek uit bij de parochianen. Ook de 

ongebruikelijke stijl van de voorstellingen werd bekritiseerd. De afgebeelde 

figuren droegen geen lange oosterse gewaden, maar waren gekleed als 

mensen uit de eigen tijd. Het kerkbestuur daarentegen had waardering voor het 

moderne werk van Lebeau, dat vanuit zijn eigen gedachtegang vol religiositeit 

was vormgegeven. 

Claudia Thunnissen neemt u mee naar de tijd waarin kerk en het kunstwerk zijn 

ontstaan. Vanuit de kerkbanken kunt u het meesterwerk van Lebeau om u heen 

bewonderen. 

  

Leden van de HVOL en parochianen: toegang vrij. Anderen betalen €5,00 bij de 

ingang van de kerk 

  

LET OP: er kunnen maximaal 75 mensen in de kerk worden toegelaten. Bij 

wijze van uitzondering dient u zich voor deze lezing van tevoren aan te melden 

via hvolaanmelden@oudleiden.nl Wie het eerst komst, wie het eerst maalt! 

 

Dirk van Eck-lezing 28 april 2024 

 

Op zondag 28 april wordt om 14.30 uur in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 

de jaarlijkse Dirk van Eck-lezing gehouden door dr. Agnes van Steen over 

Leidse vrouwen en de vrouwenbeweging van de eerste naar de tweede 

feministische golf.  

 

De vrouwenemancipatie in Nederland heeft een lange weg afgelegd om te 

komen waar we nu zijn. In de tweede helft van de negentiende eeuw richtten 

vrouwen de eerste organisaties op om hun achtergestelde positie op mannen 

ter discussie te stellen en actie te ondernemen. Deze organisaties die 

emancipatie voorstonden, vormden de vrouwenbeweging. De eerste periode 

van actie wordt de eerste feministische golf genoemd. In deze golf was het 

vrouwenkiesrecht een belangrijk actiepunt. Toen dit eenmaal was verworven in 

1919, daalde de actiebereidheid en duurde het tot de jaren zeventig voor er 

sprake was van een tweede feministische golf. Een van de actiepunten was 

toen de legalisering van abortus. In haar lezing zal Agnes van Steen ingaan op 

mailto:hvolaanmelden@oudleiden.nl


 

de organisaties die de vrouwenbeweging vormden, welke Leidse vrouwen 

hierbij waren betrokken, welke doelen zij hadden en welke actiemiddelen zij 

inzetten. Hierbij komt ook aan de orde waarin de eerste feministische golf 

verschilde van de tweede en wat er gebeurde in de tussenperiode. 

 

Historicus Agnes van Steen promoveerde op 22 november 2023 op het 

proefschrift met de titel: Van liefdadigheid naar abortusstrijd. Leidse vrouwen en 

de Nederlandse vrouwenbeweging van 1860 tot 1990. Zij werkt momenteel aan 

een publieksuitgave. 

 

Inloop vanaf 14.00 uur. Tot uiterlijk 16.30 uur. Iedereen is welkom, toegang 

gratis. 

  

 

 

Ode aan Jan van Hout (aflevering 18): Jan van Hout en de koop van 

Leiderdorp 

 

Vroeger waren er ambachtsheerlijkheden. De heren van een ambacht hadden 

veel macht; zo benoemden ze de burgerlijke en kerkelijke ambtsdragers en 

konden keuren (wetten, verordeningen) voor die plaats uitvaardigen. Ook 

konden ze rechten (belastingen) heffen op tal van zaken, dus ook op 

economisch gebied konden ze heel wat regelen (en ritselen). Iedere 

ambachtsheer wilde in zijn ambacht zoveel mogelijk economische activiteit, 

zelfs als dat ten koste ging van een nabijgelegen stad. Ook al kregen de steden 

steun van hogere overheden in hun streven tot protectionisme, de 

ambachtsheren beschermden hun eigen belangen en dat botste nogal eens. 



 

Wanneer een stad een ambachtsheerlijkheid kon kopen (die was vaak best wel 

veel geld waard), kon het stadsbestuur voortaan het beleid bepalen en dus alle 

economische activiteit in dat ambacht of althans een brede ring rond de stad 

verbieden, en handhaven. 

  

Zo probeerde Leiden in 1544 Zoeterwoude - met Stompwijk, Wilsveen en 

Tedingerbroek - te verwerven, maar uiteindelijk sprong de koop af. Toen zich 

een nieuwe gelegenheid voordeed bij Leiderdorp, aarzelde de stad niet lang en 

sloeg toe. Maar dit werd een lijdensweg. Wie beter dan Jan van Hout, die overal 

bij aanwezig en betrokken was, kon een uitvoerig rapport schrijven over de hele 

gang van zaken? Zijn Verbael is bewaard gebleven, ook in afschrift. 

  

Dit afschrift en nog meer is te lezen in deze nieuwe aflevering getiteld “Jan van 

Hout en de koop van Leiderdorp“. 

 

 

OPROEP 

Voor ons magazine Oud Leiden Nieuws zoeken we een echte salestijger die 

advertenties in het blad verkoopt. Ben of ken jij iemand die hier goed in is? Mail dan 

de redactie van OLN. 

 

 

 

Een afbeelding uit de Beeldbank 

Heinkel-scooterclub 

https://oudleiden.nl/werkgroepen/jan-van-hout-archiefonderzoek/jvhverhalen/jvhverhalen-18-dekoopvanleiderdorp
https://oudleiden.nl/werkgroepen/jan-van-hout-archiefonderzoek/jvhverhalen/jvhverhalen-18-dekoopvanleiderdorp
mailto:oln@oudleiden.nl


 

 

Jan Holvast maakte deze foto op 3 oktober 1960. De Heinkel-scooterclub maakte 

deel uit van de optocht. De groep staat op de hoek van de Burggravenlaan en de 

Hoge Rijndijk, klaar voor vertrek. Op de achtergrond is de gevel van het 

(toenmalige) Rembrandt Lyceum te zien. 

 

 

Historische kalender 2024 - April 

Ceres Broodfabriek, Korevaarstraat 30 hoek Cathrijnestraat 



 

 

Aan de in 1886 gedempte Zijdgracht (eerst in 1924 vernoemd naar een 

verdienstelijke wethouder) bouwde architect W.C. Mulder een broodfabriek in 

neorenaissance-stijl. Deze ging geëxploiteerd worden door een naamloze 

vennootschap, genoemd naar Ceres, de Romeinse godin van de akkerbouw. De 

opening vond plaats op 16 juli 1894 en al snel was uitbreiding nodig: in 1910 werd 

aan de rechterkant een stuk in dezelfde stijl bijgebouwd. De nv werd in 1930 

opgeheven en de machines werden publiek verkocht. Maar in 1931 vestigde de 

arbeiderscoöperatie “Vooruit” er opnieuw een bakkerij. Door een fusie met een 

Katwijkse coöperatie werd het in 1964 “Coöp Rijnland”, die in 1966 een nieuwe 

fabriek aan de Rooseveltstraat opende. In 1971 kocht de gemeente het pand en 

verhuurde het aan onder meer tafeltennisvereniging Scylla. In 1995 werd er het 

kantoor van woningbouwcorporatie Zijl en Vliet gevestigd, met erachter 

appartementen. Thans is er een afdeling van Gemiva in gevestigd. 

 



  

 

Erfgoed Leiden Vondst van de Week:  

Het archief van architect Reyneveld 

Bouwdossiers uit de jaren 1920 afkomstig van het architectenbureau Josua Wilhelm 

Reyneveld. We kregen ze onlangs van zijn kleinzoon. Er zitten onder andere 

dossiers bij van woningen in de Professoren- en Burgemeesterswijk én 

correspondentie met de gemeente Leiden. Bijzonder, omdat we van deze periode 

vrijwel niets hebben in het stadsarchief. In 1929 brandde het Leidse stadhuis af en 

daarmee gingen de bouwdossiers, die zich op dat moment in het stadhuis 

bevonden, in vlammen op. Lees verder.  

 

  

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1431-vvdw-het-archief-van-architect-reyneveld


 

 

Adverteren in Oud Leiden Nieuws 

 

We zoeken een echte salestijger die advertenties in OLN kan verkopen. Ons magazine 

komt vier keer per jaar uit en heeft een oplage van 2500 exemplaren.  

 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met de redactie via: OLN@oudleiden.nl  

 

 

 

 

Cadeaulidmaatschap 

 

Zoekt u nog een leuk cadeau? Maak iemand voor een jaar 

lid van onze vereniging. Het nieuwe lid kan na dat jaar 

beslissen of het lidmaatschap voortgezet moet worden of 

niet. 

 

Prijs: 27,50 euro 

Ga hiervoor 

naar: https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden 

 

  

 

https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden


 

 

Verkrijgbaar via de HVOL 

Onderstaande boeken en publicaties zijn verkrijgbaar bij de HVOL. Het ‘HVOL-winkeltje’ is 

een activiteit van de Commissie Promotie, Uitvoering en Ondersteuning. Willem 

Hogendoorn en Bart Devilee zorgen ervoor dat de boeken na bestelling kunnen worden 

afgehaald of (indien binnen de Leidse regio) aan huis worden bezorgd. Er zijn drie 

betalingsmogelijkheden: bedrag overmaken naar de bankrekening van de HVOL, contant of 

via pinbetaling. Belangstelling? Stuur een mail naar: winkeltje@oudleiden.nl 

Voor een compleet overzicht van het aanbod zie: Publicaties te koop via HVOL op de 

HVOL-website.  

 

Leiden ooit, vroeger en nu - Hoe de stad 

in 125 jaar veranderde (en soms niet). 

Tekst John Kroon. Foto's van Jan Goedeljee, Jan Holvast, Kees van der Laken e.a. Uitgegeven in 

opdracht van de HVOL door Ginkgo te Leiden, 2e druk, 2023. 

(111 pagina's, gebonden, hardcover, formaat 23 x 29 cm) 

HVOL-ledenprijs: € 15,00 (winkelprijs € 20,00) 

 

Driemaal een foto van dezelfde plekken in Leiden geschoten in de late 19de eeuw, de jaren zeventig van 

de 20ste eeuw en de jaren twintig van de 21ste eeuw. Het op speciaal papier gedrukte boek, om de foto's 

goed te laten uitkomen, laat zien hoezeer Leiden in 125 jaar is veranderd – en inderdaad, soms juist niet. 

 

mailto:winkeltje@oudleiden.nl
https://oudleiden.nl/publicaties/publicaties-te-koop-via-hvol


Let op: van onderstaande tweedehands boeken is slechts één exemplaar aanwezig. De conditie is 

goed met soms een lichte beschadiging en/of verkleuring. 

 

 

De Leidse Fabriekskinderen - Kinderarbeid, industrialisatie en 

samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914 (Proefschrift UU, 2014). Cor Smit. Uitgave Ginkgo 

Leiden, 2014) 

 

(528 pagina's, softcover, formaat 17 x 24 cm) 

 

HVOL-ledenprijs € 15,- 

 

 

 

 

 

De Stad Leiden - Album bevattende eenige afbeeldingen der 

voornaamste hoofdgebouwen en fraaiste gezigten in en nabij de stad Leiden. Naar de natuur 

geteekend en op steen gebragt door C.J. Bos en met tinten gedrukt door P.W.M. Trap. Met 

bijschriften door A. Montagne Jz. Uitgave Het Nieuwe Boekhuis Leiden 1975. 

 



(facsimile - 2 delen in 1 band, 158 pagina's, hardcover, gebonden, formaat 19 x 25 cm) 

HVOL-ledenprijs € 15,- 

 

 

 

Van Bioscoopkwaad tot Cultuurgoed - Honderd jaar film in 

Leiden. Leidse historische reeks deel 11. Cobi Bordewijk en Jaap Moes.  Uitgegeven door Marijs 

Utrecht in samenwerking met de HVOL 1995. 

 

(108 pagina's, softcover, formaat 23 x 233 cm) 

 

HVOL-ledenprijs € 5,- 

 

 

 

Wie maakt me los? Negen eeuwen markt in Leiden. Eric Jan 

Weterings en Ed van der en Vlist 

(96 pagina's, softcover, formaat 21 x 30 cm) 

HVOL-ledenprijs € 5,- 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leiden een Hollandse erfenis, delen 1, 2 en 3. Herman Kleibrink e.a. Uitgave De Kler Leiden 

1974/1975. 

Totaal  696 pagina's, softcover, formaat 21 x 28 cm. 

De 3 delen in één koop voor de HVOL-ledenprijs van € 18,- 

 

 

  

 

Bedrijfsleden 

 

De onderstaande bedrijven zijn bedrijfslid van de Historische Vereniging Oud Leiden. 

Heeft u ook een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de Leidse 

geschiedenis? Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging Oud Leiden echt 

iets voor u. Neem contact op met promotie@oudleiden.nl en we vertellen u er alles over. 

  

mailto:promotie@oudleiden.nl


 

 

 

http://www.twitter.com/oudleiden.nl


 

 

 

   

 

Contact: 

info@oudleiden.nl  

 

Gegevens wijzigen | afmelden 
 

 

https://oudleiden.us12.list-manage.com/profile?u=419c55a702fe270e60b80179a&id=085e139494&e=%5bUNIQID%5d&c=478bbaa49c
https://oudleiden.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=419c55a702fe270e60b80179a&id=085e139494&t=b&e=%5bUNIQID%5d&c=478bbaa49c
http://www.facebook.com/verenigingoudleiden
http://www.oudleiden.nl/

