
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden voor de 

maand november. In deze nieuwsbrief leest u alles over de evenementen die we 

organiseren en andere nieuwtjes die we u niet willen onthouden. Kijk voor meer 

informatie over de Historische Vereniging Oud Leiden op onze 

website: www.oudleiden.nl. 
 

  

 

 

 

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden 

November 2022 

 

Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u nog geen lid van de Historische Vereniging Oud 

Leiden? Voor 25 euro per jaar geniet u van de vele voordelen die het lidmaatschap u 

biedt en steunt u ons in ons streven om de kennis van de geschiedenis van Leiden te 

bevorderen en het Leidse culturele erfgoed te beschermen. 

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier. 

 

 

Teksten en foto's voor de nieuwsbrief van december mogen tot vrijdag 25 

november worden aangeleverd op het adres van de redactie. 

 

 

AGENDA 

 

Dinsdag 01 tm zaterdag 05 november: Week van de Leidse Geschiedenis 

(zie bericht verderop) 

 

http://www.oudleiden.nl/home
https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden
mailto:promotie@oudleiden.nl


 

Zaterdag 19 november 

Architect Jan Willem Schaap (1813-1887) en de Lokhorstkerk, door Jan Dröge 

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 

14.00 uur 

Toegang gratis 

  

Dinsdag 22 november 

De veelbewogen voorgeschiedenis van het LUMC, door Mieke van Baarsel 

LUMC, Boerhaaveplein 

Aanvang 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur 

Toegang gratis 

  

Zondag 11 december 

Jan van Houtlezing, door Cor de Vries 

Over Lucretia van Merken 

Theater De Generator, Middelstegracht 36, Leiden 

Aanvang 14.30 uur; zaal open om 14 uur. 

Toegang gratis voor leden van de HVOL op vertoon van de lidmaatschapskaart; niet-

leden betalen €5,00 

  

Donderdag 15 december 

Over 100 jaar Leidse Amateur Fotografen Vereniging (LAFV), door Evert Jan 

Westera 

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1 

Aanvang 20.00 uur; zaal open om 19.30 uur 

Toegang gratis voor leden van de HVOL op vertoon van de lidmaatschapskaart; niet-

leden betalen €5,00 

 

  

 

De Week van de Leidse Geschiedenis (van 01 tm 05 november) 

De eerste week van november is, nu alweer gedurende enkele jaren, Week van 

de Leidse Geschiedenis. De HVOL organiseert in dit kader een week lang bijna 

iedere dag een lezing of een ander evenement waarin de geschiedenis van 

onze stad belicht wordt. 

Dit jaar bieden we u een zeer gevarieerd programma: van Romeinen tot 

Russische geleerden die Leiden kortere of langere tijd als hun woon- en 

werkplaats hadden verkozen. Ook nog de eerste universitaire rector die hier 

nooit is aangekomen,. En tot slot misdaadjournalistiek in de stad.  



 

Voor elk wat wils, voor leden van de HVOL vrije toegang! 

  

01 november  

Margriet van der Heijden, Een kosmopolitische oase in een provinciestad. Paul 

Ehrenfest en Tatiana Afanassjewa in Leiden. 

Zie hier voor meer info. 

20.00 uur, Sociëteit Amicitia, 2e Binnenvestgracht 21. Zaal open om 19.30 uur. 

  

03 november  

P.J. Bloklezing door Peter Burger: Leids misdaadnieuws: feiten, frames en 

folklore. 

Zie hier voor meer info. 

20.00 uur, Academiegebouw Groot Auditorium. Zaal open om 19.30 uur. 

  

04 november  

Dick de Boer, Het raadsel Bossulus.  

Zie hier voor meer info. 

13.50 uur, Leidse Volkshuis, Apothekersdijk 3. Zaal open om 13.30 uur. 

  

05 november 

120ste DIES van de HVOL 

Dies-lezing door Tom Hazenberg over de Limes in Leiden, de Romeinen in 

Nederland en Fort Matilo in Leiden. Zie hier voor meer info. 

10.45 uur, Hooglandse Kerk, aanvang 10.30 uur. 

  

 

https://oudleiden.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2022/11/01/227/-/een-kosmopolitische-oase-in-een-provinciestad-paul-ehrenfest-en-tatiana-afanassjewa-in-leiden?Itemid=1
https://oudleiden.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2022/11/03/217/-/leids-misdaadnieuws-feiten-frames-folklore?Itemid=1
https://oudleiden.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2022/11/04/219/-/het-raadsel-bossulus?Itemid=1
https://oudleiden.nl/component/jevents/icalrepeat.detail/2022/11/05/225/-/viering-24ste-lustrum-historische-vereniging-oud-leiden?Itemid=1


 

 

In de dertiger jaren tekende Leo K. Zeldenrust (1905-1977) "oude gebouwen" in 

Leiden. Paula van Ommen, Yvonne Nicasie en Ger Koper maakten daar een 

tentoonstelling van waarbij heden en verleden naast elkaar getoond worden.  

 

De tentoonstelling is gedurende de maanden november en december te bekijken in 

de omloop van het B+C-gebouw (bibliotheek) aan de Nieuwstraat in Leiden. 

 



 

 

Een ode aan Jan van Hout 

Dit is het eerste deel van een reeks, die een ode moet worden aan Jan van Hout. 

Wie hij was, wat hij zoal gedaan heeft en wat er in zijn geest in de tijd daarna nog is 

gedaan. 

Het eerste deel bevat een verhaal van Piet de Baar getiteld “De Dwarsliggers” en 

gaat over de wetenswaardigheden rondom de realisatie van een molen in de 

Monickepolder (Munnikenpolder).  

Het is de bedoeling, dat hierna nog vele delen zullen volgen met linkjes naar 

interessante verhalen, die Jan van Hout en zijn werken betreffen. 

https://oudleiden.nl/werkgroepen/jan-van-hout-archiefonderzoek/jvhverhalen/jvhverhalen-01-dwarsliggers


 

 

De bekende postzegelontwerper Frans Hemelop heeft ter gelegenheid van ons 

jubileum een mooie postzegel ontworpen. U kon het in de afgelopen extra 

nieuwsbrief al lezen. Bestellen kan via deze website. 

 

https://hemelop.nl/bestellen/bestellen-zegels-willem-einthoven-kopie


 

 

Het Dierenmuseum heeft in verschillende steden dierenroutes uitgebracht. Ook in 

onze stad. Het gaat om een foto-impressie van 32 dierenkunstwerken in Leiden. De 

route leidt door het centrum en is zo'n 4 kilometer lang en begint bij het centraal 

station. De route is gratis te downloaden via de website van het Dierenmuseum. 

  

 

 

Een berichtje van onze buren. De Dorpskerk in Leiderdorp is 400 jaar geleden 

herbouwd. De kerk was namelijk grotendeels afgebroken door het Leidse 

stadsbestuur bij nadering van de Spanjaarden in 1574. Hoe komt het dat de 

herbouw pas 40 jaar na het ontzet begon? 

Wel, Leiden wilde mede om economische redenen niet dat Leiderdorp zich 

opnieuw zou ontwikkelen. Dat ging zelfs zover dat stadssecretaris Jan van 

Hout de stenen voor de herbouw liet weghalen en reeds opgemetselde muren 

liet afbreken! Uiteindelijk beslisten de Staten van Holland dat er herbouw mocht 

plaatsvinden. 

 

Op 15 november om 20.00 uur in de Dorpskerk laat de Leidse burgemeester 

Henri Lenferink zijn licht hierover schijnen.  

https://www.dierenmuseum.nl/Wandelroutes-langs-dierenkunst/Leiden/index.php/


 

 

 

 

 

Een afbeelding uit de Beeldbank  

Vestwal 

 

Deze prent is een foto van een tekening. De tekenaar was J. Scheltema. Hij toont 

ons de situatie in 1816 aan beide zijden van de Zoeterwoudsesingel. Links is de 



 

vestwal te zien met twee muurtorens. Oorspronkelijk waren er 35 van deze torens, 

waarin bij een aanval de schutters werden opgesteld. De muurtoren Oostenrijk 

bestaat nog steeds. Tegenwoordig is er een escaperoom in ondergebracht. De 

muurtoren Bourgondië (links) is gesloopt in 1871. De korenmolen op de 

achtergrond is d'Oranjeboom. Wat ten slotte opvalt is de dichtheid van het 

geboomte aan weerszijden van de singel. 

 

 

Historische kalender 2022 - November  

Langegracht 

 

 

In 1940 schreef L.C.J. Roozen in de Leidsche Courant: Aan de boorden van de 

Langegracht bloeien geen lila Pinksterbloemen. Er bloeit roet, en het vettige water 

walmt en dampt. Niemand zal bezwaar maken tegen het dempen van deze gracht. 

Met een gedeelte van de gracht is dit reeds vroeger geschied. In 1876 is de Korte 

Langegracht, nu Lammermarkt genaamd, naar de Mare gedempt. In 1963 is het 

laatste deel van de Langegracht gedempt voor de aanleg van de Cityring.  

 

 

Erfgoed Leiden Vondst van de Week 

Koosjer Hotel 1890-1926 



 

 

In de geveltop van Nieuwe Beestenmarkt 12 zit een bijzonder cartouche van groen 

geglazuurd baksteen. Dit omlijste vlak vormde de achtergrond voor een Hebreeuws 

woord. Dankzij een foto uit 1921 van de aannemer-architect Willem Kret weten we 

dat hier - nu verdwenen - bronzen letters te zien waren. Van rechts naar links 

gelezen en met klinkers aangevuld, terug te leiden naar het woord “koosjer”. In de 

periode 1890-1926 zat op deze plek namelijk een bekend joods hotel. Lees verder. 

 

 

 

 

Cadeaulidmaatschap 

 

Maak iemand voor een jaar lid van onze 

vereniging. Het nieuwe lid kan na dat jaar 

beslissen of het lidmaatschap voortgezet moet 

worden of niet. 

 

Prijs: 25 euro 

Bestellen: info@oudleiden.nl. 

 

 

Verkrijgbaar via de HVOL 

 

De onderstaande boeken en publicaties zijn verkrijgbaar bij de HVOL. Het ‘HVOL-winkeltje’ is een 

activiteit van de Commissie Promotie, Uitvoering en Ondersteuning. Willem Hogendoorn en Bart Devilee 

zorgen ervoor dat de boeken na bestelling kunnen worden afgehaald of (indien binnen de Leidse regio) 

aan huis worden bezorgd. Er zijn drie betalingsmogelijkheden: bedrag overmaken naar de bankrekening 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1328-vvdw-koosjer-hotel-1890-1926
mailto:promotie@oudleiden.nl


 

van de HVOL, contant of via pinbetaling. Belangstelling? Stuur een mail naar: winkeltje@oudleiden.nl  

 

Voor een compleet overzicht van het aanbod zie Beschikbare Publicaties op de HVOL-website.  

 

Cor Vergeer, Ongehoord! Hoe de SP het integratiebeleid op de polit -

ieke kaart zette (softcover, 224 pagina's) 

 

Voormalig gemeenteraadslid voor de SP in Leiden en één van de grondleggers van die partij in de 

Sleutelstad: Cor Vergeer (1946–2021) blikt in 'Ongehoord' terug op de lange strijd die de SP voerde om 

de integratieproblematiek op de kaart te zetten; eerst op lokaal en later op nationaal niveau. Het boek 

biedt een historische reconstructie van het integratiedebat van de jaren tachtig tot nu en vormt een 

pleidooi voor eerlijk politiek debat en een actief en sociaal integratiebeleid. 

 

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00). Bestellen: winkeltje@oudleiden.nl 

Ruurd Kok, Als de bom valt - Sporen van de Koude Oorlog in L eiden 

en omgeving 

Schuilbunkers, noodwaterkeringen en luchtwachttorens zijn slechts enkele bouwwerken die in Leiden en 

omgeving herinneren aan de Koude Oorlog. Op meerdere plekken in de regio zijn stille getuigen te vinden 

van de periode waarin de grote machtsblokken elkaar en de wereld in een ijzige greep hielden en die in 

december 1991 eindigde met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. 

Het is een periode die nog niet eens zo lang geleden is, maar omgeven wordt door een waas van 

mailto:winkeltje@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl


 

geheimzinnigheid. Het is verrassend te ontdekken op hoeveel plekken in onze dagelijkse omgeving 

maatregelen werden genomen vanwege de dreiging van een atoomoorlog. Plekken die soms 

onherkenbaar zijn, een tweede leven kennen of nog steeds in gebruik zijn. 

Als schrijvend archeoloog gaat Ruurd Kok (1969) op zoek naar sporen van de Koude Oorlog en naar het 

verhaal achter deze stille getuigen. De verhalen laten zien welke gevolgen de internationale spanningen 

hadden voor de Leidse regio. 

 

Basis voor deze bundel vormen artikelen die eerder in Leidsch Dagblad zijn verschenen. 

 

HVOL-ledenprijs: € 12,95 (winkelprijs € 15,00). Bestellen: winkeltje@oudleiden.nl 

 

Rudie Kagie, Jantjes van Leiden, Het verhaal van de Kweekschool voor Zeevaart

 

 

Dominee Abraham Rutgers van der Loeff was zijn tijd ver vooruit toen hij in 1855 het plan voor een 

Kweekschool voor Zeevaart in Leiden lanceerde, bedoeld om 'vagebonderende straatjongens' in Leiden 

zicht op een betere toekomst te bieden. In 1986 publiceerde Kagie al over geschiedenis van de 

Kweekschool voor Zeevaart in Leiden. De versie anno 2017 behelst een verdieping van de eerder 

uitgevoerde studie. Kagie raadpleegde hiervoor de dagboeken van Rutgers van der Loeff en stuitte op 

allerlei bronnen die niet eerder voor publicaties werden gebruikt. ''De geschiedenis van de Kweekschool 

voor Zeevaart is veel boeiender dan ik me dertig jaar geleden realiseerde'', aldus Kagie. 

 

HVOL-ledenprijs:€ 10,00 euro (winkelprijs € 15,00). Bestellen: winkeltje@oudleiden.nl 

  

mailto:winkeltje@oudleiden.nl
mailto:winkeltje@oudleiden.nl


 

De taal van Rembrandt. De kunst van het overtuigen  

 

De publicatie is opgesteld door het Instituut voor de Nederlandse Taal. Centraal staat de vraag: hoe 

zorgde Rembrandt ervoor dat hij overtuigde in zijn schilderijen? Het gaat onder meer over emotie, 

deskundigheid, beweging, gelaagdheid, kleurgebruik, symbolen, gebaren en licht- en schaduweffecten. 

Het werkje bevat onder andere 63 zeventiende eeuwse schilderstermen. 

 

HVOL-ledenprijs: € 7,00. Bestellen: winkeltje@oudleiden.nl 

  

 

Bedrijfsleden 

 

De onderstaande bedrijven zijn bedrijfslid van de Historische Vereniging Oud Leiden. 

Heeft u ook een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de Leidse 

geschiedenis? Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging Oud Leiden echt 

iets voor u. Neem contact op met promotie@oudleiden.nl en we vertellen u er alles over. 

  

mailto:winkeltje@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl


 

 

 
  

 

 


