
 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden voor de 

maand februari. In deze nieuwsbrief leest u alles over de evenementen die we 

organiseren en andere nieuwtjes die we u niet willen onthouden. Kijk voor meer 

informatie over de Historische Vereniging Oud Leiden op onze 

website: www.oudleiden.nl.  
 

  

 

 

 

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden 

Februari 2024 

 

Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u nog geen lid van de Historische Vereniging Oud 

Leiden? Voor 25 euro per jaar geniet u van de vele voordelen die het lidmaatschap u biedt 

en steunt u ons in ons streven om de kennis van de geschiedenis van Leiden te 

bevorderen en het Leidse culturele erfgoed te beschermen. 

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier. 

 

 

Teksten (max 400 woorden) en foto's voor de nieuwsbrief van maart mogen tot 

maandag 19 februari worden aangeleverd op het adres van de redactie. 

 

 

http://www.oudleiden.nl/home
https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden
mailto:promotie@oudleiden.nl


 

AGENDA 

 

 

6 februari 

Lezing De oorsprong van de Leidse deken 

Mienke Simon Thomas 

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden. Kerk open om 19.30 uur, lezing begint om 

20.00 uur. 

Toegang vrij voor leden van de HVOL; anderen betalen €5,00. 

 

5 maart 

Lezing Multitalent Chris Lebeau. Raakvlakken in en rond Leiden 

Claudia Thunnissen 

Oud-katholieke Kerk, Cronesteinkade 2, 20.00 uur 

Kerk open vanaf 19.30 uur; ingang op de hoek met de Zoeterwoudsesingel 

Toegang gratis voor leden van Oud Leiden; niet-leden betalen €5,00 

 

25 maart 

ALV HVOL 

Stadsfoyer van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Leiden 

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

 

 

Controleert u voor het actuele nieuws over aanvangstijdstip en zaal altijd van 

tevoren de website 

 

 



  

LEZING De oorsprong van de Leidse deken 

door Mienke Simon Thomas 

Dinsdag 6 februari, 20.00 uur 

Locatie: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden. Kerk open om 19.30 uur 

 

Ook Karel V en Willem van Oranje hebben een steentje bijgedragen aan de 

allereerste zachte, warme, wollen dekens die in Leiden gemaakt werden. Hoe? 

Dat vertelt u Mienke Simon Thomas! 

  

Om een antwoord op de vraag te geven hóe beide edelen verweven zijn met 

Leidse dekens, is een duik in de geschiedenis nodig. Maar gek genoeg is naar 

de historische Leidse dekennijverheid nog amper onderzoek gedaan. Er 

bestaan wel studies over de belangrijkste vijf dekenfabrieken uit de 19de en 

20ste eeuw (Zaalberg, Scheltema, Van Wijk, Zuurdeeg en de Leidsche 

Dekenfabriek), maar over het maken van dekens in Leiden in de eeuwen die 

daaraan voorafgingen was tot voor kort vrijwel niets bekend. En dat is vreemd, 

omdat de dekennering al vanaf 1600 belangrijk was voor Leiden, die wat betreft 



 

haar omvang – als enige van de Leidse textielneringen – een voortdurend 

stijgende lijn liet zien. Omstreeks 1850 was de dekenweverij zelfs de 

belangrijkste inkomstenbron van de stad! 

  

De zoektocht naar de oorsprong van de Leidse deken heeft geleid naar de jaren 

direct na het Leidse ontzet in 1574. 

  

De in 2021 opgerichte Stichting Leidse Deken heeft twee duidelijke 

doelstellingen: de Leidse deken als een interessante en mooie vorm van 

erfgoed bekendheid geven, en weer opnieuw Leidse dekens maken. Het 

onderzoek naar de geschiedenis van de Leidse dekens motiveert en inspireert 

de vormgeving en de techniek van nieuwe dekens. 

  

Mienke Simon Thomas (1954) studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht. Zij 

promoveerde in 1996 op het proefschrift De Leer van het ornament. Versieren 

volgens voorschrift. Vanaf 1993 was zij conservator vormgeving in Museum Van 

Beuningen, waar zij verschillende tentoonstellingen maakte. Zij schreef o.a. een 

handboek over vormgeving (Goed in Vorm. Honderd jaar ontwerpen in 

Nederland. 2008).  

In 2020 was zij betrokken bij de oprichting van de Stichting Leidse Deken en 

bestudeert sedertdien de dekennijverheid in Leiden. 

  

Locatie: Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, Leiden. Kerk open om 19.30 uur 

Toegang vrij voor leden van de HVOL; anderen betalen €5,00. 

  



  

 

Algemene Ledenvergadering Historische Vereniging Oud Leiden 

Datum: Maandag 25 maart 2024 

Locatie: Stadsfoyer van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Leiden 

Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

  

Alle onderliggende vergaderstukken - op de agenda voorzien van &-teken – zijn 

veertien dagen voor de vergadering te vinden op de HVOL-website onder het kopje 

Vereniging > ALV-stukken. Wij stellen het op prijs dat u vragen n.a.v. de agenda 

zoveel mogelijk vooraf indient, uiterlijk op 20 maart. De vragen kunnen worden 

gemaild naar: secretaris@oudleiden.nl. De beantwoording volgt tijdens de 

vergadering. 

  

Agenda 

1. Opening door de voorzitter Gerda van den Berg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 27 maart 2023 (&) 

4. Algemeen jaarverslag 2023 (&) 

5. Financiële aangelegenheden (&) 

• Jaarrekening 2023 

mailto:secretaris@oudleiden.nl


 

o Verslag Financiële Commissie (decharge aan de penningmeester 

voor het gevoerde beheer en aan het bestuur voor het gevoerde 

financiële beleid) 

o Benoeming nieuw lid Financiële Commissie (staande de vergadering) 

• Begroting 2024 

8. Wat verder ter tafel komt 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

  

 

Lezing na afloop van de ALV door Ruud Stam 

Maandag 25 maart, Stadsfoyer. 

Toegang alleen voor leden 

  

Leidse kleipijpen: voor archeologen én 3 oktober-vierders! 

  

In Nederland zijn vanaf het begin van de 17e eeuw in zo’n vijftig stedelijke 

centra talloze kleipijpen gefabriceerd. Gouda was wereldwijd beroemd om zijn 

pijpen, en had in de eerste helft van de achttiende eeuw een productie van 

enige tientallen miljoenen stuks per jaar. Maar ook in Leiden zijn met name in 

de zeventiende eeuw veel kleipijpen geproduceerd: er waren dan 100 

pijpenmakers in de stad actief. De Leidse pijpen verschilden zichtbaar van de 

Goudse pijpen. Wij kunnen ons nauwelijks meer voorstellen dat pijpen en tabak 

ooit een belangrijke plaats innamen in de maatschappij. 

Ook bij de viering van Leidens Ontzet had de pijp een belangrijke rol. Rond 

1800, en aan het begin van de twintigste eeuw zijn er namelijk diverse 

herdenkingspijpen gemaakt – aanvankelijk vooral in Leiden, later nog slechts in 

Gouda. 

De 3 October Vereeniging deelde rond 1900 veel van deze pijpen aan de 

bevolking uit; in de loop van de eeuw bestelden Leidse tabakswinkels bij grote 

fabrieken in Gouda speciale 3 oktober-pijpen, die tegen een gunstige prijs in de 

stad werden verkocht. 

Voor archeologen zijn kleipijpen belangrijke hulpmiddelen bij, bijvoorbeeld, 

datering en om handelsrelaties te kunnen aanwijzen. 

  

Ruud Stam is bioloog, en is al ruim voor zijn pensionering kleipijpen gaan 



 

verzamelen. In 2019 promoveerde hij op de economische ontwikkeling van de 

Nederlandse kleipijpennijverheid in de zeventiende en achttiende eeuw. Stam is 

voorzitter van PKN, Stichting voor Onderzoek Historische Tabakspijpen. 

 

  

Multitalent Chris Lebeau. Raakvlakken in en rond Leiden. 

Lezing door Claudia Thunnissen 

  

dinsdag 5 maart 

Oud-katholieke Kerk, Cronesteinkade 2, 20.00 uur 



 

Kerk open vanaf 19.30 uur; ingang op de hoek met de Zoeterwoudsesingel!) 

  

Toegang gratis voor leden van Oud Leiden; niet-leden betalen €5,00 

 

In de Oud-Katholieke kerk aan de Zoeterwoudse Singel, ontworpen door 

Bernard Buurman en gewijd in 1926, bevinden zich bijzondere 

wandschilderingen van Chris Lebeau. De Leidse architect kende de kunstenaar 

en droeg Lebeau aan pastoor en kerkbestuur voor. Dat ze deze toch wel 

excentrieke ‘religieuze anarcho-communist´, zoals Lebeau zichzelf noemde, de 

opdracht verleenden en hem bovendien de vrije hand gaven, getuigt van 

vertrouwen én de wetenschap dat Lebeau een veelzijdig en bekend kunstenaar 

was. 

Chris Lebeau werd geboren in 1878 in een Amsterdamse kelderwoning. Zijn 

vader was socialist. Eind 19de eeuw volgde Lebeau les aan de Quellinusschool 

en de Rijksschool voor Kunstnijverheid, beide verbonden aan het Rijksmuseum, 

daarna aan de theosofische Vâhanaschool. 

Lebeau was compromisloos in zijn levenshouding, gebruikte geen alcohol (zijn 

vader was een drinker) en was vegetariër. Hij zag het kunstenaarschap als een 

sociale taak en experimenteerde graag, waarbij hij objecten ontwierp en 

ambachtskunstenaars vroeg deze in samenspraak met hem uit te werken. Chris 

Lebeau batikte met zijn eerste vrouw, maakte ontwerpen voor glaswerk en glas-

in-lood, schilderde plateel, ontwierp dessins voor tafellinnen, 

wandbespanningen en trijp en verzorgde boekbanden, behangselpapier en 

theaterdecors. Zijn postzegelontwerpen kleven in onze herinnering. Hij maakte 

ook vrij werk en schilderde zelfs monumentaal, zoals in de trouwzaal van het 

Amsterdamse stadhuis en de Oud-Katholieke kerk te Leiden. 

In de loop der jaren verschoof zijn stijl van art nouveau via art deco naar 

realisme in de jaren 1930. 

Zijn compromisloze levenshouding kostte hem in de Tweede Wereldoorlog zijn 

leven. Hulp aan Joodse Nederlanders en het vervalsen van persoonsbewijzen 

eindigden met een transport naar Dachau, waar Chris Lebeau in 1945 omkwam. 

  

In de lezing gaat kunsthistorica Claudia Thunnissen dieper in op de connecties 

van Lebeau met Leiden en omstreken (Buurman, Gerrit de Blanken Leiderdorp, 

Amphora Oegstgeest) en natuurlijk op de techniek en het bijzondere 

beeldverhaal in de Oud-Katholieke kerk. Wat doen bijvoorbeeld de anarchisten 

Sacco en Vanzetti daar, die in de VS ter dood waren veroordeeld. 



 

  



 

Ode aan Jan van Hout (aflevering 16): De stadsvrijdom buiten de 

Rijnsburgerpoort, 1575 en 1585 

 

Buiten de stadsmuren kende Leiden zogenaamde stadsvrijdommen of ook 

wel stadsvrijheden genaamd. Het waren gebieden, die eigenlijk tot de 

omliggende ambachten Oegstgeest, Leiderdorp en Zoeterwoude behoorden, 

doch die om praktische redenen min of meer tot het gebied van Leiden 

gerekend werden. 

  

Een ervan was de “stadsvrijdom buiten de Rijnsburgerpoort”. Het lag ten 

noordwesten van de stad, en besloeg ruwweg het gebied, dat na de stadsuitleg 

van 1611 het bon Hogemorsch werd. Voor die tijd behoorde het tot het ambacht 

van Oegstgeest. 

  

Jan van Hout heeft zich op bijzondere wijze met dit gebied bezig gehouden. Het 

vermoeden bestaat, dat dit een prelude was tot zijn prekadastrale meesterwerk 

“Register Vetus” van 1585. Het fijne daarvan wordt verteld op de pagina “Jan 

van Hout en de stadsvrijdom buiten de Rijnsburgerpoort 1575 en 1585“. 

https://oudleiden.nl/werkgroepen/jan-van-hout-archiefonderzoek/jvhverhalen/jvhverhalen-16-stadsvrijdomrijnsburgerpoort
https://oudleiden.nl/werkgroepen/jan-van-hout-archiefonderzoek/jvhverhalen/jvhverhalen-16-stadsvrijdomrijnsburgerpoort


 

 

Commissie Geveltekens: Haagweg 37 

 

In de voorgevel van het pand Haagweg 37 (dat meteen rechts – stadszijde – van het 

pand van de voormalige Margarita van Cortonastichting staat; het is het linkse van 

een ‘tweelingpand’ schuin tegenover de Da Costastraat) zit een baksteen van een 

iets afwijkende kleur. En je moet al lid van de Commissie Geveltekens zijn en dus een 

tic hebben om aandachtig te speuren naar ‘eerste stenen’ en dergelijke, wil het je 

opvallen: er staat HW 1827. HW zal wel niet betekenen HaagWeg, want toen heette 

die nog de Straatweg van ’s Hage naar Leyden of dergelijke, of Vinkweg (omdat je zo 

naar De Grote Vink ging). Wellicht zijn het de initialen van degene die in 1827 de 

eerste steen van dit pand (en het tweelingpand Haagweg 35) legde. Alleen: wie zou 

die H. W. kunnen zijn? Zoiets belooft altijd een flinke speurtocht… 

 

Lees verder  

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-verhalen/uw-verhalen/verhaal/id/1104


  

 



 

Een Leidse erfenis: een podcast over een onderbelicht verleden 

 

Hoe werd Leids laken populair in Afrika? Wat heeft een conservenfabriek in de wijk 

Transvaal te maken met Indonesië? En waarom werd een tropische plant uit de 

Hortus Botanicus in Suriname als wapen gebruikt? In de nieuwe podcastserie Een 

Leidse erfenis gaan de historici Fenna IJtsma (29) en Mariska van der Veen (29) op 

zoek naar een verleden dat zij nog niet kenden, een koloniale geschiedenis van 

Leiden. 

 

Net als in hun vorige serie Leidse onruststokers lopen IJtsma en Van der Veen met 

kenners en stadsgenoten door Leiden. De zoektocht voert ze van de 16e eeuw naar 

vandaag de dag. Zo stuiten ze op brieven van weesjongens die meevoeren met de 

VOC en de WIC, duiken ze in het archief van een Leidse lakenhandelaar die zijn 

https://open.spotify.com/show/6t0s4PKMMubvGVCL2XfDCh


 

handel in laken verruilde voor de handel in tot slaaf gemaakten, staan ze voor de 

studentenhuizen van Indonesiërs die in verzet kwamen tegen de Nederlandse 

overheersing en zien ze een bijzonder object in het depot van Museum Boerhaave. 

‘Ik was bang dat we niet veel zouden vinden, maar het koloniale verleden van Leiden 

ligt voor het oprapen’, aldus Van der Veen. IJtsma werkte eerder mee aan 

onderzoeken naar koloniale geschiedenis in Haarlem en Overijssel, toch was ze 

verrast over de verscheidenheid aan verhalen die ze vonden in Leiden: ‘Van 

arbeiderswijken tot de universiteit, overal vind je verbindingen met een koloniaal 

verleden’. 

 

Waar luister je Een Leidse erfenis? 

De eerste afleveringen van de zevendelige serie kan je vanaf 26 januari 2024 

beluisteren via de bekende podcastkanalen. In februari volgen de andere 

afleveringen. Een Leidse erfenis is een podcast van Leidse Schatten. Wil je op de 

hoogte blijven van alle updates volg Leidse Schatten dan op Instagram 

via @leidseschatten. 

 

Deze podcastserie is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Leiden, 

Wereldmuseum Leiden en de Historische Vereniging Oud Leiden 

 

Loge La Vertu Podcast - Twee Japanners bij Vrijmetselarij Loge La Vertu 

 

Tegenover het Japan museum Sieboldhuis aan het Rapenburg in Leiden is een 

zijstraat, de Langebrug. Op die hoek, het Rapenburg met huisnummer 12, hangt 

een gedenksteen met de namen van twee Japanners, zichtbaar voor mensen 

die weten dat hij er hangt, onzichtbaar voor alle anderen. 

  

Op hetzelfde moment, duizenden kilometers verderop, hangt nog een 

gedenksteen, ook weer met de namen van dezelfde twee Japanners. In dit 

geval hangt het in de Grand Masonic Hall in Tokyo, zeg maar het hoofdkantoor 

van de Japanse vrijmetselarij. 

  

Tegelijkertijd ligt er een eeuwenoud boek – het Constitutieboek - bij de Leidse 

Vrijmetselaars Loge La Vertu. Met daarin de twee handtekeningen, als tastbaar 

teken dat ene Nishi en ene Tsuda ooit zijn ingewijd als Vrijmetselaar. 

  

Deze twee gedenkstenen, verbonden door het eeuwenoude constitutieboek, 

https://www.instagram.com/leidseschatten/


 

vormen samen een wonderlijk mooi verhaal: dat van twee Japanners die in 

1863 naar Leiden komen om te studeren en bij terugkeer in Japan een enorme 

invloed hebben op de omwenteling van Japan tot een moderne maatschappij. 

  

En het verhaal krijgt een extra dimensie, doordat ze in 1864 ook nog in het 

geheim lid zijn geworden van de Vrijmetselarij, waar ze bij terugkeer in Japan 

nooit een woord over hebben losgelaten. De vele vragen die dit mysterie 

oproept gaan we stap voor stap beantwoorden in dit verhaal: in de voetstappen 

van Nishi en Tsuda. 

 

Te luisteren via deze Podcast van 5 afleveringen: Twee Japanners bij 

Vrijmetselarij Loge La Vertu, een uniek verhaal uit 1864 

 

 

OPROEP 

Voor ons magazine Oud Leiden Nieuws zoeken we een echte salestijger die 

advertenties in het blad verkoopt. Ben of ken jij iemand die hier goed in is? Mail dan 

de redactie van OLN. 

 

 

 

Een afbeelding uit de Beeldbank 

Kinderkoor De Leidse sleuteltjes 

https://podcasters.spotify.com/pod/show/la-vertu-archivaris
https://podcasters.spotify.com/pod/show/la-vertu-archivaris
mailto:oln@oudleiden.nl


 

 

Jan Holvast maakte deze foto in 1962 ter gelegenheid van de toekenning van een 

gouden plaat. Het kinderkoor werd in 1948 opgericht door de onderwijzer Henk 

Franke. Hij was ook de dirigent. Door optredens voor radio en televisie verkreeg het 

koor landelijke bekendheid. In totaal zijn er 11 grammofoonplaten met liedjes van 

De Leidse Sleuteltjes vervaardigd. De gouden plaat is het koor toegekend omdat de 

lp met de titel 'Dikkertje Dap' 100.000 keer verkocht is. In de jaren tachtig is het 

koor opgeheven. 

 

 

Historische kalender 2024 - Februari 

Openbaar Slachthuis, Pasteurstraat 1-3, hoek Maresingel 



 

 

Door de toegenomen eisen ten aanzien van onder meer hygiëne, wilde ook de 

gemeente Leiden een slachthuis hebben waar alle Leidse slagers hun dieren zouden 

moeten slachten, of dat laten doen. In de persoon van D.A. de Jong had men een 

geweldige voorstander, die in 1900 directeur werd, maar in 1910 ontslag nam en 

later hoogleraar werd. 

 

De gebouwen werden ontworpen door gemeentearchitect Hendrik Paul, nog 

aangepast door zijn opvolger G.H. de Vries Broekman. Het Openbaar Slachthuis 

werd op 27 april 1903 geopend en onder directeur Willem Stuurman (1910-1942) 

en zijn opvolger dr. K. Reitsma vervulde het een essentiële rol in de 

vleesvoorziening en de keuring van vlees. 

 

Op 1 juli 1980 werd het geprivatiseerd en voortgezet door particuliere slachters tot 

1987. Wegens concentratie werd het gesloten en werden de meeste gebouwen 

afgebroken. Hier verrees de woonwijk Nieuw-Leyden. 

 



  

 

Erfgoed Leiden Vondst van de Week: Nieuwjaarskaarten uit 1916 van de Anti-Oorlograad 

Moge 1917 den oorlog doen wijken. Deze en andere vredesoproepen staan op een bijzonder 

geïllustreerd setje kerst- en nieuwjaarskaarten. Deze vonden we in het archief van de 

Nederlandsche Anti-Oorlograad, afdeling Leiden. Na ruim honderd jaar zijn de wensen nog 

steeds toepasselijk. De kaarten tonen wel voor ons ongebruikelijke plaatjes: van een bloederige 

klauw belaagd door bijen tot een man die een rood monster aanvalt. Ze symboliseren de hoop 

op het einde van de Eerste Wereldoorlog in het nieuwe jaar 1917. Lees verder 

 

 

Adverteren in Oud Leiden Nieuws 

 

Zoals u heeft kunnen zien is Oud Leiden Nieuws (OLN) vernieuwd. Om de kosten te 

dekken, zoeken we adverteerders.  

OLN komt vier keer per jaar uit en heeft een oplage van 2500 exemplaren.  

 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met de redactie via: OLN@oudleiden.nl  

 

 

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1421-vvdw-nieuwjaarskaarten-uit-1916-van-de-anti-oorlograad


 

 

Cadeaulidmaatschap 

 

Zoekt u nog een leuk cadeau? Maak iemand voor een jaar 

lid van onze vereniging. Het nieuwe lid kan na dat jaar 

beslissen of het lidmaatschap voortgezet moet worden of 

niet. 

 

Prijs: 25 euro 

Ga hiervoor 

naar: https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden 

 

  

 

 

 

Verkrijgbaar via de HVOL 

Onderstaande boeken en publicaties zijn verkrijgbaar bij de HVOL. Het ‘HVOL-winkeltje’ is 

een activiteit van de Commissie Promotie, Uitvoering en Ondersteuning. Willem 

Hogendoorn en Bart Devilee zorgen ervoor dat de boeken na bestelling kunnen worden 

afgehaald of (indien binnen de Leidse regio) aan huis worden bezorgd. Er zijn drie 

betalingsmogelijkheden: bedrag overmaken naar de bankrekening van de HVOL, contant of 

via pinbetaling. Belangstelling? Stuur een mail naar: winkeltje@oudleiden.nl 

Voor een compleet overzicht van het aanbod zie: Publicaties te koop via HVOL op de 

HVOL-website.  

https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden
mailto:winkeltje@oudleiden.nl
https://oudleiden.nl/publicaties/publicaties-te-koop-via-hvol


 

Deze maand zijn er Leidse tweedehands zwart-wit fotoboeken in de aanbieding. 

Let op: Van elk boek is slechts 1 exemplaar aanwezig. 

 

 

Die Goeie Leienaar door H. v. Hooidonk 

 

Een Leids stadsbeeld uit de twintiger jaren. 

Conditie redelijk tot goed; 96 pagina’s 

prijs 4 euro 

 

Leiden in oude 

ansichten door Mr. Annie Versprille. 

 

Ansichtkaarten uit de periode 1850 – 1925 

Conditie redelijk tot goed, verkleurde rug    

168 pagina’s; prijs 4 euro 



 

Leyden let op U saeck door H. van 

Hooidonk  

 

Foto’s ten behoeve van advies over architectonische richtlijnen 

voor nieuwbouw in de binnenstad van Leiden.   

Conditie goed; 150 pagina’s 

prijs 5 euro 

 

 

Leiden in bewogen jaren door H. van Hooidonk 

 

Het Leidse stadsbeeld tussen 1935 en 1945.  

Conditie goed; 112 pagina’s 

prijs 5 euro 



 

 

Leiden in de jaren 50 door Herman Kleibrink 

 

Conditie goed; 124 pagina’s 

Prijs 4 euro 

 

Leiden verleden tijd door  Cor Smit en anderen 

 



 

Leven, wonen en werken voor gewone mensen. 

Conditie redelijk, rug wat rimpelig. 130 pagina’s 

Prijs 4 euro. 

 

Bedrijfsleden 

 

De onderstaande bedrijven zijn bedrijfslid van de Historische Vereniging Oud Leiden. 

Heeft u ook een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de Leidse 

geschiedenis? Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging Oud Leiden echt 

iets voor u. Neem contact op met promotie@oudleiden.nl en we vertellen u er alles over. 

  

mailto:promotie@oudleiden.nl


 

 



 

 

 

 

   

 

Contact: 

info@oudleiden.nl  

 

Gegevens wijzigen | afmelden 
 

 

https://oudleiden.us12.list-manage.com/profile?u=419c55a702fe270e60b80179a&id=085e139494&e=%5bUNIQID%5d&c=e3cdddcbeb
https://oudleiden.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=419c55a702fe270e60b80179a&id=085e139494&t=b&e=%5bUNIQID%5d&c=e3cdddcbeb
http://www.twitter.com/oudleiden.nl
http://www.facebook.com/verenigingoudleiden
http://www.oudleiden.nl/

