
Hierbij ontvangt u het maartnummer van de digitale nieuwsbrief van de Historische
Vereniging Oud Leiden. In deze nieuwsbrief onder andere enkele (digitale)
activiteiten, een van de interviews van de Stem van Leiden en een podcast met het
verhaal van een echte Leidenaar, de foto’s die deze maand op de Leidse historische
kalender te zien zijn, een gevelteken uit onze collectie en een mooie afbeelding uit de
Beeldbank.

Kijk voor meer informatie over de Historische Vereniging Oud Leiden en haar
activiteiten op www.oudleiden.nl.

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden

Maart 2021

Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u nog geen lid van de Historische
Vereniging Oud Leiden? Vanaf 25 euro per jaar geniet u van de vele voordelen
die het lidmaatschap u biedt en steunt u ons in ons streven om de kennis van
de geschiedenis van Leiden te bevorderen en het Leidse culturele erfgoed te

beschermen.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.

Kopij voor de digitale nieuwsbrief van april kan tot en met 22 maart worden
aangeleverd op het adres van de redactie.

Agenda

Woensdag 24 maart

Algemene Leden Vergadering Historische Vereniging Oud Leiden (via Zoom)

19:30 Aanvang

Aansluitend de lezing: Pieterskerk Leiden 900 jaar De geschiedenis van de
Pieterskerk in epitafen door Ward Hoskens. Voor meer informatie over de lezing
zie verder in deze Nieuwsbrief.

De ALV en de lezing zijn uitsluitend online te volgen via Zoom. Uw aanmelding voor
de ALV geeft u tevens toegang tot de lezing. Aanmelding, met een e-mailbericht aan
alv@oudleiden.nl, kan tot en met maandag 22 maart, 12.00 uur. Na controle op uw
lidmaatschap ontvangt u dinsdag 23 maart per e-mail een link (met uitleg) die de
digitale deur tot de ALV en afsluitende lezing opent (let s.v.p. ook op uw spambox).


Zondag 2 mei 2021, 14.30 uur

De Leidse en Katwijkse jaren van Jef Last, lezing door Rudi Wester

Lokhorstkerk, Pieterskerkstaart 1, Leiden

Nadere berichtgeving volgt nog, afhankelijk van de op 2 mei geldende maatregelen

http://www.oudleiden.nl/home
https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden
mailto:promotie@oudleiden.nl
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betreffende de coronapandemie. Voor meer informatie over de lezing zie verder in
deze Nieuwsbrief.

Permanent beschikbaar op de HVOL-website:

Bang voor mooi weer, een documentaire van Sleutelstad TV op verzoek van de
HVOL. Ruurd Kok vertelt over herinneringsplaatsen en -objecten in de regio die met
de Tweede Wereldoorlog te maken hebben. Over dit onderwerp schreef hij het boek
'Bang voor mooi weer – Oorlogssporen in Leiden en omgeving'.


Oud Leiden-podcasts, verhalen van ‘gewone’ Leidenaars, opgetekend door De
Stem van Leiden, een commissie van de HVOL.

Pieterskerk Leiden 900 jaar

De geschiedenis van de Pieterskerk in epitafen


Lezing door Ward Hoskens

Woensdag 24 maart 2021, aansluitend aan de ALV


Online via Zoom (alleen voor leden)

Pieterskerk van Leiden uit het Stedenboek van Frederick de Wit (1698)


De Pieterskerk kent evenals de stad Leiden een rijke geschiedenis, waar het
monument - startend als een kleine grafelijke kapel - onderdeel van was voordat er
goed en wel sprake was van een stad. Op talloze manieren was en is de Pieterskerk
verbonden aan centrale aspecten van het Leidse stadsleven. In de middeleeuwen
lieten gilden en adellijke families diensten houden bij hun eigen altaren in het
monument. Tijdens de Beeldenstorm werden deze altaren en vele andere objecten
vernield, ontvreemd en in enkele gevallen gered. De bevrijding van de stad van het
Spaanse beleg werd na de eerste dankdienst op 3 oktober jaarlijks herdacht. En de
oprichting van de Leidse universiteit vond plaats in de Pieterskerk; een feit dat
eveneens jaarlijks - op 8 februari - gevierd wordt tijdens de Dies Natalis.


Al snel na de Reformatie ontstond er een nieuwe funeraire herinneringscultuur,
verbonden met de geschiedenis van de stad en de universiteit. Deze visuele traditie
van gedenken vormde het 'decor' voor zowel grootse, als alledaagse momenten in
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het Leidse stadsleven: van concerten, erepromoties en grote vieringen tot
huwelijken, begrafenissen en vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw ook
congressen en evenementen.


Het herinneren neemt een bijzondere plek in, in de historie van de Pieterskerk
Leiden, die raakt aan een breed spectrum van de Leidse stadsgeschiedenis. Het kon
bijvoorbeeld privé en intiem zijn: een huwelijksbord ter gedachtenis aan een
bijzondere dag of een sobere, dan wel rijk gedecoreerde grafzerk voor een naaste.
Het kon raken aan het gemeenschapsleven: het herdenken van kunstenaars,
vaklieden of studenten. Of het vertegenwoordigde een groter ideaal of instituut:
veelal terug te zien in de epitafen en monumenten voor stadsbestuurders,
wetenschappers, notabelen en lokale helden.


De funeraire herinneringscultuur - de collectie van epitafen, grafzerken en
gedenkmonumenten - is van al deze vormen het meest zichtbaar gebleven in het
heden, maar was onderdeel van een levendige, dynamische Leidse historische
context. In deze lezing zal Ward Hoskens, conservator van de Pieterskerk Leiden, de
ontwikkeling van deze herinneringscultuur in beschouwing nemen aan de hand van
900 jaar herdenken en herinneren in de Pieterskerk Leiden.


Alleen voor HVOL-leden - aanmelding noodzakelijk

De lezing is uitsluitend online te volgen via Zoom. Om de lezing te volgen dient u zich
aan te melden. Uw aanmelding voor de ALV geeft u tevens toegang tot de lezing.
Aanmelding, met een e-mailbericht aan alv@oudleiden.nl, kan tot en met maandag
22 maart, 12.00 uur. Na controle op uw lidmaatschap ontvangt u dinsdag 23 maart
per e-mail een link (met uitleg) die de digitale deur tot de ALV en afsluitende lezing
opent (let s.v.p. ook op uw spambox).


Ward Hoskens (30) is conservator van de Pieterskerk Leiden. Hij studeerde
geschiedenis aan de Universiteit Leiden en promoveert daar momenteel op een
proefschrift toegespitst op de culturele en sociale geschiedenis van de Pieterskerk in
de moderne tijd.

De Leidse en Katwijkse jaren van Jef Last

Lezing door Rudi Wester


Zondag 2 mei 2021, 14.30 uur

Lokhorstkerk, Pieterskerkstaart 1, Leiden



Omslag van het boek "Bestaat er een raarder leven dan het mijne?"


Op zondag 2 mei organiseert de Commissie Dirk Van Eck een lezing van Rudi Wester
over de Leidse en Katwijkse periode van de schrijver en activist Jef Last.

Last (1898-1972) was een bekende schrijver en radicaal. Hij zwierf in zijn leven over
de hele aarde, vocht in de Spaanse Burgeroorlog en was een dapper verzetsman.
Onder zijn vrienden telde hij Mohammed Hatta, Willem Drees en Willy Brandt.

Hij studeerde Chinees in Leiden en dompelde zich onder in het rijke studentenleven.
Maar hij voelde zich meer thuis tussen de Katwijkse vissers en verhuisde al snel naar
het dorp. De tegenstelling tussen elite en volk, tussen verheven kennis en sociale
strijd, vormden een rode lijn door zijn latere leven.

 

Rudi Wester schreef een biografie over deze letterkundige vechtjas en zal op 2 mei
spreken over zijn verblijf in Leiden en Katwijk, en de invloed van deze periode op zijn
verdere leven. Westers boek, getiteld Bestaat er een raarder leven dan het mijne?,
vormt de basis van de lezing en is verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

 

De lezing begint om 14:30 en vindt plaats in de Lokhorstkerk.
Het is op dit moment (tweede helft januari 2021) niet duidelijk of de op 2 mei
geldende maatregelen in verband met de coronapandemie een lezing met publiek
toestaan en zo ja, of het publiek aan een maximum zal zijn gebonden.

Als er geen publiek aanwezig kan zijn, wordt de lezing via een Zoom-link
aangeboden. Als een klein aantal belangstellenden is toegestaan, zal de lezing ook
via een live stream kunnen worden gevolgd. In de digitale nieuwsbrief en op de
website zal tijdig worden medegedeeld op welke wijze u de lezing kunt volgen en hoe
u zich daarvoor kunt aanmelden.

 

Rudi Wester (1943) is schrijver, literair journalist en cultureel adviseur. Zij studeerde
Frans aan de Vrije Universiteit. Zij was jarenlang literair recensent van Vrij Nederland
en Trouw en was onder meer directeur van het Institut Néerlandais in Parijs en
cultureel attaché bij de Nederlandse ambassade in Parijs (2003 – 2009). Tot de

https://oudleiden.nl/collecties/beeldbank


boeken van haar hand behoort ‘Bestaat er een raarder leven dan het mijne’ (2021).

 

Laatste bestuursvergadering van Rens Heruer en Gerard Kramer

24 februari 2021

Op 24 februari 2021 hief het bestuur het glas ter afscheid van Rens Heruer en Gerard Kramer.

Een afbeelding uit de Beeldbank

Buitenplaats huize Rijnstroom

Huize Rijnstroom was gelegen op de plaats waar nu de Oude Rijn en het Rijn-
Schiekanaal elkaar kruisen en waar in 1908 de watertoren werd gebouwd. Het
bestond uit een woonhuis, een koetshuis met stallen voor twee paarden, een
tuinmanswoning, een volière, etc. Huize Rijnstroom werd in 1915 afgebroken voor de
aanleg van het kanaal. Het inrijhek, dat ten dele op de foto zichtbaar is, is
aangekocht door de gemeente, en verplaatst naar het Militair Invaliden Tehuis aan de
Hoge Rijndijk 25. De foto dateert van plm. 1900. De fotograaf is onbekend. 

Beschikt u over foto's van oud Leiden die het waard zijn ook door andere leden te
worden bekeken? Meldt u zich op beeldbank@oudleiden.nl. Dan gaan we samen

https://oudleiden.nl/collecties/beeldbank
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bekijken of het waard is de afbeeldingen te digitaliseren en te publiceren.

 

Oud Leiden-podcast

Serie Leidse Onruststokers

Fenna IJtsma en Mariska van der Veen maken onder de noemer Leidse Schatten
samen met de HVOL een podcastserie over Leidse Onruststokers. Wie zetten Leiden
in het verleden op zijn kop? Over wie ging het gesprek van de dag? Wat hebben deze
onruststokers ons vandaag nog te zeggen? Lopend door Leiden gaan Fenna en
Mariska terug in de tijd. Inmiddels zijn zes afleveringen te beluisteren, van Goeie Mie
tot Marinus van der Lubbe. En, er komt een vervolgserie! In de eerstvolgende
nieuwsbrief meer daarover.  


Alle reeds gemaakte podcasts zijn hier beluisteren.

De eerste steen van Apothekersdijk 24

Dik Kompier

https://oudleiden.nl/publicaties/podcasts


In het niet echt opvallende pand Apothekersdijk 24 zit een ‘eerste steen’: De eerste
steen / gelegd door / Cornelia Bognetteau / 19 1/6 15. De steen is dus gelegd op 1
(hoewel dat een beetje slecht leesbaar is) juni 1915. Wie was die dame met
uitheemse naam? Eerst even een stukje geschiedenis van het pand zelf. Op de
Apothekersdijk waren van oudsher veel bedrijven gevestigd, vooral scheepswerfjes,
omdat de kade breed en laag was en aan de overkant (Boommarkt) hout in alle
maten en soorten te krijgen was. Later kwamen er ook gewone woonhuizen. Een
dergelijk huis, nr. 24, werd sinds 1902 bewoond door Adriana Margaretha Walle, een
toen 53-jarige ongehuwde Leidse. Korte tijd bood zij ook onderdak aan Henricus
Jacob Pieter Batenburg, een acht jaar oudere, uit Bergen op Zoom geboren, gehuwde
commies-telegrafist. Die zal dat een makkelijk onderkomen gevonden hebben, want
het Telegraafkantoor stond aan de andere kant van het water, op de Boommarkt, die
toen daar nog Bloemmarkt heette. Zelf bleef zij hier tot 8 mei 1915 wonen, toen ze
moest vertrekken; zij ging naar Oegstgeest. Uiteindelijk zou zij op 3 maart 1930 in
het Minnehuis komen te overlijden.


Cornelis Johannes Franciscus Bognetteau was geboren 11 maart 1865 te Delft, RK en
tapper en slijter. Op 12 april 1890 kreeg hij vergunning voor de kleinhandel in sterke
drank in het pand Nieuwe Rijn 100; of de vergunning voor de verkoop van sterke
drank in het pand Kort Rapenburg, die hij op 15 oktober 1891 aanvroeg, verleend is,
is onzeker. Zodra hij de eerste vergunning kreeg, was hij in 1890 getrouwd met
Elisabeth Vlaanderen, geboren in 1866 in Hilversum, Oud Rooms (Oud-Katholiek). Zij
kregen een dochter: Cornelia Johanna Alida Bognetteau werd op 18 december 1894
hier geboren; zij was dus twintig jaar oud toen zij de eerste steen legde. Het gaat te
ver om al zijn wederwaardigheden te beschrijven, maar op 5 mei 1915 werd in zijn
opdracht aanbesteed in café Rembrandt (in het Noordeinde; beheerder G. van der
Poel) het verbouwen van Apothekersdijk 24. Allerlei aannemers namen een stukje
van de klus aan, uiteraard naar hun vak. Het moet voorspoedig verlopen zijn, want
op 3 augustus 1915 al kon het gezin Bognetteau zich in het pand vestigen. Daar
bleven ze wonen tot ze naar Bloemmarkt (=Boommarkt) 1a vertrokken. Op 23
december 1919 had hij namelijk Boommarkt 2 voor f 6300 gekocht. Helaas mocht hij
niet lang van zijn nieuwe bezit genieten; hij overleed plotseling op 28 november 1920
in Boommarkt 1a. Daar overleed ook zijn weduwe op 26 juni 1926. Hij had wel enige
bekendheid gekregen als hondenfokker en scharrelaar in huizen.

Per 3 juli 1920 werd Apothekersdijk 24 betrokken door Jozef Meijer, een joodse
veehandelaar, en Grietje Wolf, die uit Groningen kwamen en net getrouwd waren, en
de jaren daarna woonden er relatief veel joodse personen in het pand. De verder
geschiedenis moge hier onbesproken blijven. Maar dankzij de steen is in ieder geval
de episode Bognetteau bekend geworden.



Historische kalender 2021 - maart

Kolenboerin 1964



De 15-jarige Loes Oosterveer was de eerste kolenboerin van ons land. Loes zat op de
avondschool en zag wel wat in het kolenvak. Zij kon het goed vinden met haar
maten, droeg de titel van controleur en zat het liefst op de zware tientonner van de
firma Oosterveer uit Den Haag. Het gewicht van een zak kolen vond ze geen bezwaar.
Op de foto zien we Loes in actie op de Nieuwe Rijn waar haar blonde paardenstaart
vanonder de kolen bekijks trok. “Daar wennen ze gauw genoeg aan”, zei Loes
laconiek. “Vanavond even onder de douche en ik ben weer schoon als Cleopatra…”

De Stem van Leiden

Het Kooipark was een heerlijke plek om te spelen

Afbeelding: Werken op kantoor bij V & D


Het huis van het katholieke het gezin Van der Veer stond in de Kooilaan, vlakbij ’t
Spoortje. Toen Truus op 6 maart 1937 werd geboren, had ze al een aantal oudere
broers en zussen. Enkele broertjes en zusjes zijn als kind overleden. Uiteindelijk telde
het gezin zeven kinderen. Vader werkte bij het spoor; hij is jarenlang



seinhuiswachter bij de spoorwegovergang Rijn-Schiekanaal bij de Kanaalweg
geweest. Moeder was thuis om voor de kinderen te zorgen.

De herinneringen van mevrouw Van Velzen-van der Veer gaan terug tot een leeftijd
van ongeveer zes jaar. Ze heeft de oorlogstijd als een angstige tijd ervaren. Vanuit
het huis konden ze zien dat de V1’s werden opgeladen voor transport naar de plaats
waar ze afgevuurd zouden worden. ’s Avonds na achten werden er zwarte gordijnen
voor de ramen gehangen. De kolenkachel werd gestookt met hout uit de buurt en
met oude kwitanties van het ziekenfonds, waar een oudere broer en zus werkten. Het
was natuurlijk niet eenvoudig om zoveel hongerige magen te voeden. Lees meer ...

 

Cadeaulidmaatschap


Maak iemand voor een jaar lid van onze
vereniging. Het nieuwe lid kan na dat jaar
beslissen of hij/zij het lidmaatschap zelf wil
voortzetten.


Prijs: 25 euro

Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Erfgoed Leiden Vondst van de Week
Schaatsende Schiedamse in de Sleutelstad

Pieter van Velzen, de vallende Liduina, 1958. Detail van natuurstenen sculptuur in
Liduinakapel Sint Petruskerk Leiden. Foto; Jan Lagas, Erfgoed Leiden en Omstreken

Een meisje gevallen op het ijs, de sierlijke schaatsen duidelijk zichtbaar. Een
herkenbaar tafereel met de vorstperiode van vorige week nog in ons achterhoofd. Dit
stenen reliëf is te vinden in een klein, onopvallend kapelletje van de Petruskerk aan
de Lammenschansweg. Het meisje met de schaatsen is de heilige Liduina van
Schiedam (1380-1434). Als vijftienjarig meisje maakte zij een smak op het ijs. De
rest van haar leven was ze aan bed gekluisterd. In de vorige eeuw genoot zij een
tijdlang een grote populariteit. Tussen 1933 en 1966 trokken vele Leidenaren jaarlijks
voor een georganiseerde bedevaart naar Schiedam.

Lees meer

https://www.erfgoedleiden.nl/collecties/uw-verhalen/uw-verhalen/verhaal/id/889
mailto:promotie@oudleiden.nl
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Nieuw verschenen publicatie

Huiselijke relieken. De Leidse buskruitramp (1807) in openbare en particuliere

collecties
Arti Ponsen

Arti Ponsen,  Huiselijke relieken. De Leidse buskruitramp (1807) in openbare en
particuliere collecties. In: Crisis & Catastrofe. Over de omgang met rampen in de
lange negentiende eeuw. Lotte Jensen (redactie) Uitgeverij: The Amsterdam
University Press ism. De Walburg Pers  Crisis en catastrofe | Walburg Pers


Ook redacteur Lotte Jensen en Marita Mathijsen besteden aandacht aan de kruitramp.
Vanuit de Universiteit Leiden zijn er verder bijdragen van Alicia Schrikker en Sander
Tetteroo de politiek-culturele beleving van Indonesische natuurrampen en kijken
Judith Bosnak en Rick Honings naar de literaire impact van de Krakatau-ramp van
1883 in Nederland. Erica Boersma laat zien dat overheden in de achttiende eeuwse
Republiek al solidair waren met door rampen getroffen steden en dorpen. Onweer-
specialist Jan Willem Buisman bespreekt de rampzalige gevolgen van blikseminslag
en hoe uiteenlopend daarop werd gereageerd.


https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789463722568/crisis-en-catastrofe?redirect=aup


 

Op de site van de uitgever staat een preview van het rampen-liederen project van
Camerata Trajactina. Op de CD die in het voorjaar verschijnt zal een kruitramplied uit
1807 te horen zijn.

Het brokstukje van het kruitschip dat tevoorschijn is gekomen uit het depot van het
Maritiem Museum Rotterdam (invnr. M673)

HVOL-boekwinkeltje

De HVOL kent een ruime voorraad (historische) boeken. In onze maandelijkse
nieuwsbrief worden de diverse publicaties voor een aantrekkelijke ledenprijs te koop
aangeboden. De voorraad behelst grofweg uitgaven van de HVOL zelf, boeken die
door de HVOL zijn aangekocht en schenkingen door leden en begunstigers.



Het ‘HVOL-boekwinkeltje’ is een activiteit van de Commissie Promotie, Uitvoering en
Ondersteuning. Willem Hogendoorn en Bart Devilee zijn de vaste ‘beheerders’. Zij
zorgen er onder meer voor dat de boeken na bestelling kunnen worden afgehaald of
(indien binnen de Leidse regio) aan huis worden bezorgd. Er zijn drie
betalingsmogelijkheden: bedrag overmaken naar de bankrekening van de HVOL,
contant of via pinbetaling.

Heeft u interesse in een of meer boeken, zie dan  elders in deze brief voor ons
aanbod of kijk op onze site: www.oudleiden.nl

(N.B.: voor uitlenen en naslag is het ‘winkeltje’ niet bedoeld; wij verwijzen daarvoor
graag naar de plaatselijke bibliotheek.)

Verkrijgbaar via de HVOL

De onderstaande artikelen zijn verkrijgbaar bij de HVOL. Belangstelling? Stuur een
mail naar promotie@oudleiden.nl en wij zetten het voor u klaar.

Voor een compleet overzicht van het aanbod zie "Beschikbare publicaties" op de
HVOL-website.

Esther Mourits, Een kamer gevuld met de
mooiste boeken; De bibliotheek van  Johannes
Thysius (1622-1653)


Op zijn sterfbed nam de Leidse jurist Johannes
Thysius een beslissing die hem onsterfelijk zou
maken. Hij liet een testament opstellen waarmee hij
zijn belangrijkste bezit, een bibliotheek met enkele
duizenden boeken, naliet aan de wetenschap.
Thysius had kosten noch moeite gespaard met het
verzamelen van boeken over alle mogelijke
onderwerpen van studie en meende dat zijn
overlijden geen einde mocht maken aan dit
levenswerk. Enkele jaren na zijn dood kon op het
Rapenburg de Bibliotheca Thysiana worden
geopend, de eerste door een privéverzamelaar
gestichte publieke bibliotheek in de Nederlanden. In
dit boek beschrijft Esther Mourits de
ontstaansgeschiedenis van de collectie. Esther
Mourits studeerde Geschiedenis in Utrecht. Ze is
verbonden aan de Universiteit van Leiden, waar ze
promoveerde op de collectie van Johannes Thysius.
Met Een kamer gevuld met de mooiste boeken
verschijnt haar promotieonderzoek in boekvorm.

 

HVOL-ledenprijs € 25,- (winkelprijs € 29,50).
Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Michel Remery, Wandelend Leiden ontdekken
met vier architecten Van der Laan

 

De rondleiding voert langs 25 hoogtepunten van het
werk van de vier architecten Van der Laan in Leiden.

Vader Leo en zijn drie zonen Jan, Hans en Nico
hebben met hun werk een belangrijk stempel gezet

https://www.oudleiden.nl/publicaties/publicaties-te-koop-via-hvol
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op de architectonische vormgeving van de stad. Het
boekje biedt de keuze tussen een lange en een
korte wandeling. De route is duidelijk aangegeven
met beschrijvingen en kaartjes. Dr. ir. Michel Remery
studeerde bouwkunde in Delft en theologie in Rome.
Hij schreef verschillende boeken en artikelen over
de relatie tussen architectuur en eredienst. 

 

HVOL-ledenprijs € 5,- (winkelprijs € 9,95).
Bestellen: promotie@oudleiden.nl

Frits Boersma en Greet Dusseldorp - Kingma,
Regenten en Kuise Maagden; 350 jaar Eva van
Hoogeveenshofje

 

Dit boek, uitgekomen in 2007, vertelt van de rijke
historie van het hof, haar stichters, bewoners en
bestuurders, vanaf het leven van Eva van
Hoogeveen en de stichting van het hof in 1650 tot
ruim 350 jaar later, in 2007.

De auteurs Frits Boersma en Greet Dusseldorp -
Kingma, die beiden geschiedenis studeerden aan de
Universiteit van Leiden, baseerden hun bevindingen
op uitgebreid speurwerk in diverse archieven in
Leiden, Delft en Den Haag alsook op bijdragen van
vele deskundigen.

 

HVOL-ledenprijs € 7,50. 

Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Jos van den Broek, Petrus, Paulus, Peurbakken
& Pauwenpakjes 


PPP en P, zoals Van den Broek zijn bundel zelf
noemt, is diens vierde boek over Leiden. Het bevat
veertig antwoorden op Leidse vragen die de auteur
zichzelf ooit stelde. Hij ging op zoek naar
antwoorden en legde zijn speurwerk vast in
verhalen. Een van de favorieten van de schrijver zelf
is het verhaal over zijn zoektocht naar de
oorspronkelijke gerechtelijke stukken van de
veroordeling van de Leidse gifmengster Goeie Mie. 


HVOL-ledenprijs: 15,00 euro (winkelprijs:
19,50 euro).

Bestellen: promotie@oudleiden.nl.
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Anneke Boot, Van gilde tot ROC, Geschiedenis
van het vakonderwijs in de stad Leiden


'Van gilde tot ROC' begint bij het leren van een vak
in gildeverband in de veertiende eeuw en eindigt bij
het beroepsonderwijs in de eenentwintigste eeuw.
Het Leidse vakonderwijs staat in het boek centraal.
De bijzondere verhalen over gilden en scholen zijn
gebaseerd op veelal nog niet eerder gebruikt
archiefmateriaal. Daarnaast worden landelijke
ontwikkelingen behandeld om beter te begrijpen wat
zich lokaal afspeelde.

De lezer leert de stad Leiden op een heel andere
manier kennen. De vele illustraties in het boek
zorgen voor een plezierige lees- en kijkervaring. 


HVOL-ledenprijs: 25,00 euro (winkelprijs: 30 euro).

Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Rudie Kagie, Jantjes van Leiden, Het verhaal van
de Kweekschool voor Zeevaart 


Dominee Abraham Rutgers van der Loeff was zijn
tijd ver vooruit toen hij in 1855 het plan voor een
Kweekschool voor Zeevaart in Leiden lanceerde,
bedoeld om 'vagebonderende straatjongens' in
Leiden zicht op een betere toekomst te bieden. In
1986 publiceerde Kagie al over geschiedenis van de
Kweekschool voor Zeevaart in Leiden. De versie
anno 2017 behelst een verdieping van de eerder
uitgevoerde studie. Kagie raadpleegde hiervoor de
dagboeken van Rutgers van der Loeff en stuitte op
allerlei bronnen die niet eerder voor publicaties
werden gebruikt. ''De geschiedenis van de
Kweekschool voor Zeevaart is veel boeiender dan ik
me dertig jaar geleden realiseerde'', aldus Kagie.


HVOL-ledenprijs: 10,00 euro (winkelprijs:
15 euro).

Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

F. van Wel, R.S. Soeters e.a. Waardeiland 100 jaar

 

Het boek behandelt met name de geschiedenis van
het Waardeiland vanaf de opening van het Rijn-
Schiekanaal in 1919. Aandacht krijgen onder meer
de tuinderijen en de meer en minder bekende
industriebedrijven en scheepswerven, zoals
Scheepswerf Gebr. Boot, Glazuurfabriek Kanton, de
Grofsmederij en Kunsthars verwerkend bedrijf
Tilliard. Roeivereniging Asopos had haar botenloods
in de eerste jaren van haar bestaan op het eiland.
Het grootste deel van het boek is gewijd aan de
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bestemming tot woongebied, de projectontwikkeling
en de verschillende bouwfasen.


HVOL-ledenprijs: 5,00 euro (winkelprijs: 7,95 euro).

Bestellen: promotie@oudleiden.nl.

Kijk op www.rijnlandgeschiedenis.nl voor een overzicht van activiteiten en
publicaties op het gebied van de geschiedenis van onze regio.

Bedrijfsleden


De onderstaande bedrijven zijn bedrijfslid van de Historische Vereniging Oud
Leiden. Bent u ook een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de

Leidse geschiedenis? Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging
Oud Leiden net iets voor u. Neem contact op met promotie@oudleiden.nl en we

vertellen u er alles over.
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